
Wollukslied  veur gitaar 
Couplet  
D                  A             Bm                  Fism
Wolluk mijn stad, van schoên en van leer
G                      Em        G                      A
Vroeger was ’t wat, en vandaag is ’t wè meer
D                  A             Bm                Fism
Veel is verdwenen, er komt ook veel bij
G                                       G/Em         A                  D
en daarom blijft Wolluk………,     hét plekske voor mij

D                  A             Bm        Fism
Wolluk mijn stad, mee alles begaan
G                            Em              G                 A
Het maakt ons niks uit, waar oe wieg hee gestaan
D                  A             Bm          Fism
Wie je ook ziet, in de kerk of de kroeg
G                                  G/Em         A                   D
wij doen hier gewoon……….,       want da’s gek genoeg

Brug  
Bm                                         A
We kunnen soms klagen en mauwen
       G                            D
Dè zit in ons Wollukse bloed
G
Er wordt ook gelachen, gewauweld, gesauweld
                                                A
want kwatsen dè kunnen we goed

Bm                                         A
We kunnen soms klagen en mauwen
       G                                  D
Maar ach we bedoelen het goed
G
Het leven is prachtig, we lopen de tachtig
                                    A
En feesten tot smorgensvroeg

Refrein  
D
Tussen d’n dijk en de duinen
                                       A
Tussen het zand en de klei
Bm                         Fism         G                 D
Daar graasden de koeien en stroomde de Lunt
Em                        A
Langs de leerlooierij
D
De tijd heeft het landschap veranderd
                                            A
We zijn hier niet stil blijven staan
Bm               Fism   G            D
Hier ligt mijn hart, hier ben ik thuis
      Em                   A       D
In Wolluk heb ik goejen aard            (de rest van het lied dezelfde akkoorden en volgorde)


